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“Zo gaat het leven
weer heerlijk voorbij”

Door Yvon van der Laan

“Ik zou het leven wel willen vieren op een heel klein feestje. Zo gaat
het leven weer heerh‘jk voorbij. Dus kom je samen dansen op een
feestje van mij.”

Zo begint het miniconcert van Lange Mannen Met Haast in het
filmcafé van Forum. En gelukkig ben ik bij dat feestje! De lange
mannen geven een sfeervol en spetterend optreden tijdens het
filmfestival. Ze krijgen alle mensen stil tijdens de liedjes en oogsten
een luid applaus tussen de liedjes door en aan het eind van hun

optreden.

Op zoek voor het kunstportret naar jonge kunstenaars in de wijk,
krijg ik een tip van een filmploeg waar ik wel eens voor kook: “ga

eens naar de Lange Mannen Met Haast, dat is een heel leuk muziek

duo.” Zogezegd, zo gedaan. Daarom zit ik nu met Joost Meijer en
Joek Parmentier aan tafel in hun huiskamer.

Joost en Joek, gitarist en percussionist

Joost is een geboren en getogen Groninger en speelt al vanaf zijn
zevende gitaar. Tot zijn 16e heeft Joost les gehad op de muziek-
school van “Vrijdag”. Zijn docent wilde Joost daarna privéles geven
en raadde hem aan naar het conservatorium te gaan. Dat heeft
Joost toen niet gedaan, maar omdat muziek als water en lucht voor
Joost is, is hij later alsnog naar het Prins Claus Conservatorium in de
stad gegaan. Daarvoor nam hij eerst een jaar privéles. “Ik vocht
voor mijn droom”, zegt Joost, “door nachtdiensten in fabrieken te

draaien en overdag eindeloos te studeren om aangenomen te wor-
den op het conservatorium.”



Joost is inmiddels afgestudeerd op klassieke gitaar en volgt nu een
Master New Audiences en Innovative Practices aan het Prins Claus
Conservatorium. Ook is hij zakelijk en administratief leider van de
Stichting Dutch Guitar Foundation die onder andere het “Groningen
Guitar Festival & Competition” organiseert.

“Ik wil de beste gitarist in mij worden” zegt Joost. Hij is klassiek
geschoold, maar voelt zich meer dan enkel klassiek gitarist. Hij is
een gitarist, zanger, componist en creatieve maker in allerlei mu-
ziekstijlen. Ook geeft hij les in gitaar, muziektheorie en basisproduc-
tie aan leerlingen met verschillende wensen.

Joek is geboren en opgegraeid in de wijk Kostverloren. Hij kent de
wijk op zijn duimpje, want toen hij 12 jaar was bezorgde hij samen
met zijn moeder de wijkkrant. Joek is percussionist/drummer. “Als
kind ben ik al begonnen met drummen, maar omdat ik op mjn 16e
een scooter wilde kopen, heb ik toen mijn drumstel verkocht.” Joek
heeft de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gedaan en is leer-
kracht bewegingsonderwijs in het Speciaal Onderwijs. Dat vindt hij
prachtig werk, maar Joek wil ook graag meer muziek maken. Toen
hij Joost ontmoette is hij weer begonnen. Eerst is hij gaan tromme-
len op prullenbakken en hout, toen heeft hij een Cajon gekocht. Dat
is een slagwerkinstrument in de vorm van een doos, waar je zittend
op kunt drummen. Omdat hij samen met Joost de “Lange Mannen
Met Haast” is gestart, heeft hij inmiddels weer een elektronisch- en
een ‘echt’ drumstel gekocht.

Lange Mannen Met Haast

Joost en Joek hebben elkaar in 2015 op het strand van Vlieland
ontmoet. loek zat bij een kampvuur samen met wat mensen toen
hij muziek hoorde. Daar zat Joost gitaar te spelen. Joek is erbij gaan
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zitten en nooit meer weggegaan, zegt hij. Hij hoorde Joost spelen
en raakte daarvan helemaal in de ban. Joek vroeg of hij mee mocht
spelen. Dat mocht. Joek pakte een stuk hout en ging erop tromme-
len, samen hebben zo de hele avond zitten jammen.

Ze zochten elkaar vanaf toen vaak op en gingen samen muziek ma-
ken. Het ging vooral om de lol die ze hadden in muziek: veel jam-
men, freestylen en improviseren en samen 1-dagsliedjes maken. In
2019 hebben ze een eigen album gemaakt. Ze wilden wel eens
weten hoe het is als je niet alles improviseert, maar van tevoren
iets maakt en plant. Alle liedjes op het album zijn zelf gecompo-
neerd, gezongen, opgenomen en geproduceerd. Twee weken na
het uitkomen van deze plaat werden ze al gevraagd voor een optre-
den.

Toen moest er natuurlijk ook een naam bedacht worden. Ze hoor-
den iemand iets zeggen over lange mensen op de fiets die haast
hebben. “Hé, dat zijn wij” dachten ze, want Joost en Joek zijn alle-
bei lang en fietsen beiden vaak snel. Vandaar nu de naam “Lange
Mannen Met Haast”.

Muziekstijl

Joost en Joek maken Nederlandstalige “Indiepop met een vleugje
kleinkunst.” Indiepop is de muzieksoort die staat voor independent,
zonder marketing en zonder groot management. Het zijn unieke
liedjes met een eigen klank die gaan over het leven. Een soort dia’s
van het leven volgens Joost. Het gaat over belevenissen zoals kleine
feestjes, verlangens, gemis, kruiswoordpuzzels en een hangmat in
Frankrijk. Het gaat om het leven en niet om deel te nemen aan een
rat race. Het album heet daarom: “Als je goed luistert hoor je de
muziek”. Gitaar en percussie zijn de instrumenten die aangevuld
met zang en spoken word, verworden tot luisterliedjes, rap-achtige
liedjes en feestliedjes.

Toekomst

Het gaat om de muziek en daar samen met anderen van te genie-
ten. De eerste jaren hebben loek en Joost vaak zelf optredens geor-
ganiseerd: in het park, in huiskamers, bij vrienden. Inmiddels wor-
den ze gevraagd en hebben ze gespeeld op Festival Hongerige Wolf,
Noorderzon, in VERA, tijdens Eurosonic Noorderslag (op Grunnso-
nic), Winterwelvaart en al twee keer in het Forum, waarvan één
keer tijdens het filmfestival. Daarnaast speelden ze op vele plekken
buiten de stad.

Hun droom is nog eens te spelen op “Oerol” op Terschelling en op
de plek waar het allemaal begon: op Vlieland, tijdens “Into the
Great Wide Open”. loost is inmiddels fulltime professional in de
muziek. Joek vindt zijn werk prachtig, maar wil ook graag onder-
zoeken of hij meer met muziek kan doen. De lange mannen zijn nog
lang niet klaar! Ze oefenen thuis volop, ze wonen in hetzelfde huis
en de woonkamer is zo'n beetje een muziekstudio.




